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Overdenking

Het kleine jongetje breng ik voor het eerst naar zijn bedje toe. Ik knuffel hem en zing een gebedje:

‘Hoger dan de blauwe luchten
En de sterretjes van goud,
Woont de Vader in de hemel.
Die van alle kinderen houdt!

Mijn ogen worden vochtig; Een Vader in de hemel die van alle kinderen houdt. Dat heeft dit
jongetje nog nooit gehoord, misschien door zijn eigen papa maar weinig gemerkt. Nu woont hij bij
ons en kunnen wij dat laten zien. Wat krijgen die woorden in bekende oude liedje opeens enorme
betekenis.

Opeens raken woorden mij, een lied, een tekst. U kent dat vast ook wel. Dat zijn momenten waarin
ik de Heilige Geest Zijn werk voel doen. Want God en de Here Jezus, die zijn hoger dan die blauwe
luchten. Die zijn ver weg. We zijn onderweg van Pasen naar Hemelvaart. Jezus ging van de aarde
weer terug naar de hemel. De leerlingen keken naar die blauwe lucht en zagen hun meester
verdwijnen. Maar ze zouden niet alleen blijven. Jezus had gezegd: ‘Werkelijk, het is goed voor jullie
dat ik ga, want als ik niet ga zal de trooster niet bij jullie komen, maar als ik weg ben zal ik hem jullie
zenden'’ (Johannes 16:7). Die tekst fascineert mij; beter dat Jezus weggaat. Wij krijgen er iets beters
voor terug. De Heilige Geest kwam tot ons op het Pinksterfeest.

De Heilige Geest is ongrijpbaar, maar het is geen vage kracht in ons leven. Als deel van onze
drie-enige God is de Geest een persoon. Een persoon waar wij mee om mogen gaan in ons leven,
die je kan leren kennen. In mijn leven vergeet ik dat nog wel eens, zeg ik u eerlijk. Maar als ik in zo'n
klein momentje aan dat bedje al iets voel van Hem, plus de belofte dat het nog beter is dan Jezus
hier op aarde is, dan moet er nog veel meer te winnen zijn toch? In het oud Nederlands werd het
werk van Gods Geest ook wel een ‘beroering’ genoemd. Ik zou wel meer roerige tijden in willen
gaan met de Heilige Geest.

Ik hoop dat de Geest in uw leven is gekomen, dat het Pinksteren is geweest. Die Heilige Geest komt
wanneer een mens het geloof in God gelovig aanvaard. Hij blijft dan in ons en tegelijk lekken wij als
een vergiet de Geest. Steeds moeten wij opnieuw vervuld raken. Het infuus van de Geest zit in een
simpel gebed: "Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart! Bidt u met mij mee?

Martijn van Breden




In gesprek met ouderlingen

Kennismaking

Op een mooie lentedag zitten we in de gezellige
woonkamer bij Astrid en Mart van der Have in
het mooie Radewijk en genieten we van het
uitzicht over de landerijen. Astrid is geboren in
Bruchterveld in 1989. Na haar studie aan de
PABO, volgde ze de Master SEN en werkte ze in
het speciaal basisonderwijs. Vervolgens
behaalde ze haar tweedegraads bevoegdheid
en werkt ze nu als docent Nederlands aan het
Vechtdal College. Tijdens haar studie kwam zij
in Laren te wonen en daar ontmoette zij Mart.
Ze kochten een huis in Blaricum en stapten in
het huwelijksbootje. Mart werd in 1988
geboren in Naarden, maar groeide op in
Huizen. Al vroeg, op zijn 18e, stond Mart voor
de klas als docent wiskunde. Dit doet hij nu zo'n
17 jaar. Mart en Astrid hebben twee kinderen,
een zoon van 4 en een zoon van 1.

Na verloop van tijd sprak een iets rustigere
omgeving Mart en Astrid wel aan en kwamen
ze terug naar Astrid haar roots. Ze verkochten
hun huis en kochten een bouwkavel in
Radewijk. Het gezin ging bij de ouders van
Astrid inwonen. Astrid vond werk in
Hardenberg en Mart reed op en neer, maar
gelukkig vond ook hij werk in de gemeente
Hardenberg als leraar wiskunde aan het
Greijdanus. College. Sinds afgelopen jaar
wonen ze nu in hun huis in Radewijk.

Kerkelijk betrokken

We vragen aan deze twee jonge mensen wat
hun betrokkenheid bij de kerk is. Als kinderen
gingen ze naar de kerk. Later heeft Astrid
kindernevendienst geleid en ook Mart was
actief als lid van de knapenvereniging, zoals dat
in Huizen werd genoemd. Mart deed 8 jaar
jeugdwerk, waarvan 6 jaar met dezelfde groep.
Wat dan heel mooi is, is dat je deze jongeren
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ziet groeien in hoe ze dingen zien en beleven.
Mart en Astrid hebben hun kinderen laten
dopen. Zij hebben ja gezegd bij de doop en
willen ook bewust de kinderen betrekken bij de
kerk.

Waarom ja gezegd

Mart en Astrid zijn van mening dat, in de kleine
gemeenschap, die Radewijk toch is, de mensen
er samen iets van moeten maken. Omzien naar
elkaar. En als wij daar iets in kunnen betekenen
dan graag. Astrid en Mart voelden zich direct
welkom in de gemeente Radewijk. Een
gemoedelijke sfeer. Heel bijzonder vinden ze
ook dat zij het vertrouwen krijgen om het werk
als ouderling te mogen doen in de gemeente.

Taakverdeling

Ineke vraagt aan deze toch jonge mensen met
een jong gezin of zij een bepaalde
taakverdeling hebben in de werkzaamheden.
Allereerst zeggen Mart en Astrid dat het geen
belemmering hoeft te zijn om actief te zijn in de
kerk als je jonge kinderen hebt, hoewel het
soms natuurlijk best een uitdaging is. We zijn in
december bevestigd als ouderlingen en in
januari begonnen. We hebben nu nog vooral
vergaderd. Daarbij kijken we wie de meeste
ruimte in de agenda heeft om naar de
vergadering te gaan.



Astrid en Mart van der Have

Hebben jullie ondersteuning

(een mentor)?

Niet een directe ondersteuner, maar de huidige
ouderlingen helpen de nieuwelingen wel.
Omdat Astrid en Mart nog lang niet alle mensen
in de wijk kennen worden ze door de andere
kerkenraadsleden goed op de hoogte
gehouden van het wel en wee in de wijk.
Daarnaast hebben Mart en Astrid een cursus
o.l.v. ds. Bert de Lange gevolgd. Samen met een
aantal ouderlingen en contactpersonen.

Contacten met andere wijken

Mart vertelt dat hij inmiddels contact heeft
gehad met een delegatie van de AK. Je leert
heel veel van deze gesprekken. Er staat veel te
gebeuren. Wat betekent dat we een boeiende
periode tegemoet gaan.

Inspiratie

Mart vertelt dat hij een bezoekje heeft gebracht
bij iemand. Mart kreeg het levensverhaal te
horen. Er werden foto’s bekeken. We hadden
een heel gesprek, waar je met interesse naar
luistert en er wijzer van wordt. Het is belangrijk
om oprechte interesse te tonen. Luisteren hoe
een ander het beleeft. Hierdoor krijg je ook zelf
weer nieuwe inzichten.

Hoe zien jullie de toekomst van
de kerk?

Best wel spannend. De tijden zijn veranderd en
zullen ook in de toekomst nog veranderen. De
kerk zal daar ook in mee moeten bewegen.
Belangrijk om alle generaties er bij te betrekken.
De vraag is dan ook: Wat kunnen we anders
doen zodat mensen betrokken blijven? Mart en
Astrid geven aan dat ze aan het proces, een kerk
voor Radewijk, graag willen meewerken. Niet
zeggen zij, dat zij het verschil kunnen maken,

maar ze willen er wel een bijdrage aan leveren.
De kerk als levende gemeenschap voor en met
het dorp.

Hobby’s

We vragen Mart en Astrid of ze naast gezin, werk
en kerk ook nog ruimte hebben voor andere
dingen in hun wellicht spaarzame vrije tijd. Mart
is actief bij de volleybalvereniging Captains
Kangeroe. 1 x in de week trainen en 1 keer
spelen en dat is niet altijd naast de deur. Astrid
gaat naar yoga om zich te ontspannen,
daarnaast mag zij graag lezen en ze houdt wel
van verandering. Het huis, de tuin en de schuur
vragen de komende tijd ook nog hun tijd en
aandacht.

Ze willen een steentje bijdragen aan de
toekomst van de kerk, in het bijzonder van
Radewijk.

Wij wensen deze twee jonge ouderlingen heel
veel plezier, vertrouwen en moed bij alles wat zij
doen.




A", Protestantse kerk
-‘ " wijkgemeente Radewijk

Wijkpredikant

Ds. A. de Lange
0523-266653
bdelange@geholi.nl

Scriba

Dhr. H. Versteeg

Mastdijk 3

0523-270147
hcjversteeg@hotmail.com

Kerkenraad

Van de laatste kerkenraad 8 maart hebt u in het
vorige nummer van Kerkklank kunnen lezen,
evenals over de gemeenteavond 21 maart. De
april vergadering van de kerkenraad staat voor
25 april gepland. Dat is te laat om nog iets in
deze Kerkklank geplaatst te kunnen krijgen. Het
belangrijkste uit die vergadering komt in het
volgende nummer van Kerkklank.

Als u dit leest zijn de volgende activiteiten al
weer voorbij: de kerk-en-school-dienst van
23 april en de gezamenlijke (zang)dienst met
Baalderveld.

Bijzondere data zijn:

- zaterdag 13 mei: boeken-stekjesmarkt

- maandag 29 mei: tweede Pinksterdag: rondje
Radewijk

- zondag 18 juni: viering heilig avondmaal en
afscheid dominee de Lange van wijkgemeente
Radewijk

De volgende kerkenraadsvergadering staat
gepland op woensdag 17 mei. Wilt u iets onder
de aandacht van de kerkenraad brengen, doe
dat dan voor 10 mei, dan vergadert het
moderamen.

namens de kerkenraad, ds. de Lange.

Rondje Radewijk is weer terug!
Na een gedwongen “pitstop” van 3 jaar (2020 en
2021 door corona en vorig jaar omdat er na de
coronamaatregelen onvoldoende tijd was voor
de voorbereidingen) kan het weer en is er
tweede Pinksterdag weer een prachtige
fietsroute door “de neus van Overijssel”.

U bepaalt zelf waar u gaat beginnen; op elk van
de deelnemende bedrijven kunt u een
routekaart kopen. U komt per auto met de
fietsen achterop? Bij De Opgang, erve
Radewijck en camping Loozerveld is royaal
parkeergelegenheid. En desgewenst is ook het
grootste deel van de route per auto te volgen
voor degenen voor wie het fietsend niet
haalbaar is.

Behoudens de tocht door het mooie Radewijkse
land zullen de volgende bedrijven op deze dag
hun deuren openen om zich aan u te
presenteren, te weten:

Mini camping 't Loozerveld, vijvertuinen Ada
Hofman, korenmolen Windlust, bakkerij de
Rokermolen, kerk “De Opgang’, erve Raewijck,
boerencamping Grenszicht, loonbedrijf
Ramaker, melkveebedrijf Van der Haar, Nijeboer
Bouw en De Erfontwikkelaar. U kunt kijken naar
en genieten van .... och, teveel om op te
noemen!

.... kom dus gewoon zelf kijken en genieten op
29 mei vanaf 10.00 uur.




13 mei Stekjes- en
Boekenmarkt te

Radewijk

Op zaterdag 13 mei is er weer de, inmiddels bijna traditie geworden, stekjes-
en boekenmarkt in Radewijk. Tussen 10.00 en 13.00 uur bent u van harte
welkom op het Kerkplein van de Opgang, Radewijkerweg 31.

Er worden volop tuin- en kamerplanten, bollen en heesters en andere
tuinspullen aangeboden, bovendien is er dit jaar ook ruim aandacht voor de
moestuin met 0.a. tomaten- en aardbeiplanten en gratis advies.

Wilt u dit jaar een mooi stukje bloemenwei of een gekleurde berm of
bloemenrand? En hiermee de bijen en andere bestuivers helpen? Wij hebben
een groot assortiment zaden om een keuze uit te maken. Deze zijn afgelopen
jaar met zorg verzameld en per bloemsoort en op kleur gesplitst. Daardoor
kunt u ook voor bepaalde kleuren kiezen. Succes verzekerd.

Ook dit jaar is er weer een royaal aanbod van boeken. Moeite om uw keuze te
bepalen? Neem rustig de tijd met een kop koffie (met cake, koek, gebak). En
krijgt u trek? We hebben lekkere broodjes hamburger en, dit jaar NIEUW in
onze “keuken” : broodjes warme ham met een heerlijke saus!!

Behoudens dit alles is er ook werk van botanisch tekenares Eline de Jong te
bewonderen. En: vergeet niet mee te doen aan de verloting waarmee mooie
prijzen zijn te winnen!

De opbrengst van deze groene en duurzame markt is bestemd voor de
kerk(tuin).

Hebt u spullen over voor deze markt? Dan graag véor 8 mei aanleveren bij
fam.Hutten, Hoogenweg 49, fam. Peeneman, Lindeldijk 2A, Mini Schutte,
Risaeusstraat 4 en Jaap Meerveld, Hessenweg 49. Vragen? Bel 0523-216468.

Zaterdag 13 mei tussen
10.00 en 13.00 uur.

Mis het niet!




A", Protestantse kerk
-‘ i wijkgemeente Heemse

Wijkpredikanten:

Ds. Geralda Rohaan
0523-852168
ds.geraldarohaan@gmail.com
Ds. Gijsbert Rohaan
0523-852168
ds.g.rohaan@gmail.com

Kerkelijk werker:

Martijn van Breden

06-31002222
martijnvanbreden@pkn-hardenberg-heemse.nl

Scriba:

R. Schoemaker, Mercuriuslaan 23, Hardenberg
0523-242162
scriba-heemse@pknhardenbergheemse.nl

Pasen In de kracht van die Geest mag Erwin Schroer
zijn ambt vervullen. Hij is die zondag bevestigd
als diaken in onze wijkgemeente. We zijn blij dat
hij deze taak op zich wil nemen. Erwin, veel
vreugde in je werk toegewenst!

Het is Pasen geworden. We vierden het, ook in
Heemse, uitbundig, met liederen op verhoogde
toon.

De tweede Paasdag was er een Paasjubel, buiten
op de begraafplaats van de Witte- of
Lambertuskerk, samen met gemeenteleden van
de Geref. Kerk (Vrijgemaakt) en van de Chr.
Geref. Kerk in Heemse. Wat goed om in één
zingen en belijden samen te getuigen: de Heer
is opgestaan! Ja waarlijk, Hij is opgestaan. En wij
met Hem! Is hier een traditie geboren om dat
voortaan telkens zo samen, als christenen in
Heemse, te doen? Ik hoop het van harte. We zijn
immers allemaal kinderen van de ene Vader!

En over gaven van de Geest gesproken, ze staan
niet vermeld in het lijstje van Paulus in 1
Korinthe 12, maar muzikaliteit is zeker ook één
van die gaven. We vierden het jubileum van
Anneke Hamberg, die veertig jaar organiste is.
Of misschien nog wel wat langer.

Op de zondag na Pasen sloten we het
‘Paasoctaaf’ — dat zijn de acht dagen van Pasen
—af. Op die zondag van Beloken Pasen gaan de
luiken van het feest weer dicht. En toch vierden
we ook die dag dat Jezus aan de leerlingen die
in Hem geloofden verscheen, en zijn Geest op
hen blies, als ware het al Pinksteren.

8



Ze bleek ook zonder er op voorbereid te zijn
prachtig en helder te kunnen zingen met zus
Joukje en Bernadien Hamhuis, onder
begeleiding van haar man Riekus.

4 e

Ter gelegenheid van het jubileum kreeq ze een
onderscheiding uitgereikt door onze
kerkrentmeester Alijda Oelen. en verraste Gerda
Kappert, voorzitter van de Kerkenraad van
Heemse haar met een feestelijk boeket!

Teenz en wijkochtenden /

-middagen / -avonden

Geralda en ik waren een avond te gast bij de
leiding van Teenz en de leiding van de
jeugdkerk. De jongeren van Teenz ontmoetten
we op op een vrijdagavond in de boerderij van
de familie Veurink in Rheeze. We hebben met
elkaar kennisgemaakt en een levensgroot
Triviantspel gespeeld. In teams zochten we naar
antwoorden op vragen. De ene keer moest er
iets gezocht worden (‘wie heeft het eerste vijf
veters?' ‘Waar vind je een kapstok?'), de andere
keer moest er iets uitgebeeld worden (‘vissen,
‘een aap’), dan weer moesten er vragen
beantwoord (‘wie werd er in Waterloo
verslagen?’). Zoeken naar antwoorden — dat
doe je ook in de kerk. Sommigen zochten dat
meer in de kerk dan anderen, niet iedereen
geloofde evenveel of even sterk, maar de
openheid om daarover te spreken was
bijzonder. Go Teenz!

Wijkontmoetingen

Ook vinden er deze weken wijkontmoetingen
plaats. Ze bieden een goede gelegenheid om
elkaar te ontmoeten, op een ander moment
dan tijdens een spontane ontmoeting of rond
de diensten op zondag. ‘Zwaar’ of al te
dogmatisch hoeft het niet te worden: we
komen bij elkaar om ons leven en ons geloof te
delen op een laagdrempelige manier. Van harte
welkom dus, ook ook als u/je hier nog niet
eerder bij bent geweest. Als het goed is heeft
iedereen van de wijk waar de ontmoeting
plaatsvindt een uitnodiging ontvangen.

Pinksteren

Als ik wat vooruitblik, zie ik dat er op Pinksteren
een feestelijke viering is in de Hessenwegkerk,
waarin de zanggroep ‘Revival’ zingt. ‘Revival’ -
Engels voor ‘Opwekking’ — past nergens beter
dan dan! Tweede Pinksterdag is er een open
dag van kerken. Onze dertiende-eeuwse Witte-
of Lambertuskerk zal dan van 10:00 tot 16:00
uur geopend zijn. Wie er dan ook wil zijn om
mensen die nieuwsgierig zijn naar het interieur
van de kerk te ontvangen, is van harte welkom.
Wie meer wil weten kijk op
www.openkerkendag.nl. Hier is ook meer
informatie te vinden over andere kerken die
deze Tweede Pinksterdag open zijn en met een
bezoekje vereerd kunnen worden.

Bruchterveld

Over andere kerken gesproken: op 7 mei zal ik
afscheid nemen van de Protestantse Gemeente
van De Krim. De week erop, 14 mei, hoop ik
verbonden te worden aan de Protestantse
Gemeente te Bruchterveld. Dit is een
aanstelling voor 60% van een volledige
werktijd. Dit heeft voor mijn aanstelling in
(Hardenberg-)Heemse geen gevolgen, die is
gesteld op 40% en zij zal dat blijven. Gezien het
feit dat we net uit de verhuisdozen zijn en
wonen in een juist door de gemeente
verworven pastorie zullen we ook de
Marslanden niet verlaten. Maar dan weet u het.



Vrijwilligerszondag

Zondag 4 juni is een zondag waarin de
wijkkerkenraad van Heemse alle vrijwilligers in
het zonnetje wil zetten. Veel werkzaamheden in
de kerk is liefdewerk, en we zijn als gemeente
dankbaar dat zovelen zich daarvoor inzetten.
Wie zich zozeer vrijwilliger voelt, dat die als
vrijwilliger ook de vrijwilligerszondag wil mee
helpen organiseren, mag zich melden bij de
scriba Roel Schoemaker
(scriba-heemse@pknhardenbergheemse.nl) of
bij een van de kerkenraadsleden.

Avondgebed

Dan wil ik tenslotte nog graag aandacht vragen
voor het wekelijkse avondgebed in de Witte- of
Lambertuskerk. Deze vindt telkens op
donderdagavond plaats, van zeven uur tot half
acht. In dit half uur worden één of twee liederen
gezongen en een Psalm gelezen. Er wordt
gebeden voor de kerk en de nood van de
wereld. Urbi et orbi. In deze avondgebeden is er
tussen Pasen en Pinksteren extra aandacht voor
de vrucht van de Geest (zoals we die in Paulus
brief aan de Galaten tegenkomen (hoofdstuk 5
vers 22 en 23). De gebedsonderwerpen worden
door de aanwezigen aangedragen, dat gaat
meestal vrij spontaan. We sluiten af met een
gezamenlijk ‘Onze Vader’,

Want alleen van Hem is het Koninkrijk, en de
kracht, en de heerlijkheid - tot in eeuwigheid.

Ds. Gijsbert Rohaan
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Jeugdwerk Heemse

Kinderdienst

De afgelopen weken hebben wij gewerkt
aan het paasproject in zowel de
Hessenwegkerk als in de Hoftekerk. De
centrale vraag bij dit project was: Wie is i
Jezus? Elke zondag hebben wij aan de hand
van de verhalen over Jezus en het kerkraam
ontdekt wie Jezus is.

Zondag 2 april hebben wij met de
kinderdienst Palmpasen gevierd, de
kinderen hadden allemaal een mooie
versierde Palmpaasstok gemaakt en
hiermee hebben de kinderen een rondje in
de kerk gelopen en daarna zijn de kinderen
met hun palmpasenstok naar Clara Feyoena
Heem gelopen en hebben daar nog een
rondje langs de oudere mensen gelopen.

De komende weken
gaan wij weer
verder met Mozes
en het volk Israél in
de woestijn. Dan
horen wij de
verhalen over het
manna dat God aan
de Israélieten gaf en
over de wet die wij
van God ontvangen
hebben.
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A", Protestantse kerk

% y wijkgemeente Marslanden
W

Wijkpredikant

Ds. Yvonne van Benthem
yvonnevanbenthem@
pknhardenbergheemse.nl
Werkt op dinsdag, woensdag
en donderdag.

Wijkpredikant 0,2

Ds. Piet Langbroek
06-42216019
info@pietlangbroek.nl

Scriba

Sander en Mariétte Zoer
06-40404407
scriba-marslanden@
pknhardenbergheemse.nl

Pastoraal co6rdinator
Trijnie Zoer
06-20535961

Pasen

Met Pasen werd iedereen van GKV én PKN
Marslanden verrast met een mooie narcis in
pot!

Er zat een kaartje bij: Hoera, het is Pasen! Jezus
is opgestaan, Hij leeft! Als teken van
verbondenheid willen we dit met de hele wijk
Marslanden vieren. Fijne Pasen, namen GKV en
PKN Marslanden

Hemelvaart en Pinksteren

N e

Kom Heilige Geest

vul mijn hart en leven
laat Uw liefde stromen
froost met Uw nabijheid
geef kracht om te getuigen
vervul ons met heilig vuur

Kom Heilige Geest

woon in onze huizen

ontdek onze zonden

leer ons meer op Jezus zien
ontsteek een groot verlangen
volmaakt te leven tot Uw eer.

v/

- Leo Henvelman -
christelijkegedichten.com

Heilig Avondmaal-viering
Schoutenhof

Op 5 april in de Stille Week hebben we weer een
Heilig Avondmaalviering gehad met de
pg-bewoners van de Schoutenhof en familie in
de Schout. Het was opnieuw een zinvolle
viering met veel sfeer. De bewoners reageerden
op verschillende manieren op de viering, wat
mooi was om te ervaren.

Op de afbeelding de gebruikte liturgie.



Connect 2.0

Connect organiseert met regelmaat leuke
activiteiten voor de groepen 4 tot en met 8 van
basisschool de Marsweijde. Van bingo avonden,
filmavonden tot speurtochten. Via school wordt
een flyer en een link om je op te geven
verspreid. En met succes! (Helaas lukt het niet
altijd om via Parro te delen, dus de laatste keer
hebben we gedeeld via de ouderapps.)

Op vrijdag 7 april werd er voor groep 6, 7 en 8
een trefbaltoernooi georganiseerd. Bijna 50
leerlingen gaven zich op en waren van de partij.
Per leerjaar werden er groepjes gemaakt en
iedereen speelde tegen elkaar. Halverwege was
er wat te drinken met een kleine versnapering.
Groep 8 ging er uiteindelijk na een spannende
strijd met de winst van door.

Op vrijdag 14 april werd er voor groep 4 en 5
een fotospeurtocht georganiseerd. 60
enthousiaste kinderen waren van de partij.
Vanaf half 7 vertrokken er 10 groepjes met een
begeleider vanaf de Matrix de wijk in op zoek
naar de huizen die op de foto's stonden
(fotospeurtocht). Op 10 adressen stond een
opdracht klaar. Van Oudhollands spijkerpoepen
en koekhappen tot voel en proef opdrachten.
Bij terugkomst bij de Matrix moest met de
behaalde letters nog de kluis worden gekraakt,
waarna alle kinderen als beloning een mooie
grote ballon kregen!

Wil jij ook mee doen met een activiteit van
Connect 2.07 Houd dan de Parro app en de
ouderapps van school in de gaten.

Vind je het als ouder leuk om een keer mee te
helpen? Geef je dan ook op!

Doopzondagen in de Matrix

De Marslanden is een jonge wijk die nog steeds
groeit! Laat u dit ons ook weten? Stuur uw
geboortekaartje naar de wijkpredikant
(info@pietlangbroek.nl) en/of scriba
(scriba-marslanden@pknhardenbergheemse.nl).
Zij zullen dan contact met u opnemen voor een
kraambezoekje. En als u dit wilt, kunt u uw
kindje(s) ook laten dopen. In dit seizoen zijn er
nog de mogelijkheden op: 21 mei, 25 junien 9
juli! We horen het graag!
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A", Protestantse kerk
-‘ ’- wijkgemeente Baalder

Wijkpredikant

Ds. Wim van der Wel
0523-272860
ds.wimvanderwel@planet.n!

Scriba

Hennie Kregel

Rodedijk 30

06-2259 2706
scribabaalder@gmail.com

Baalderdiensten in mei

Op zondag 14 mei vieren we een Baalderdienst.

Trefwoord — de methode van de Elzenhof -
heeft dan als thema “alles in orde met de
natuur?” We kennen het antwoord misschien al
bij voorbaat: “nee”. We hebben het er niet zo
vaak over, in de Kamp, maar ergens baart het
ons allemaal zorgen. Natuur, klimaat, CO2, Tata,
Schiphol, zelf vliegen, zorgen om
overstromingen, zorgen om toekomst van eten,
boeren enz. We hebben vast de oplossing niet,
maar we hebben wél Genesis 1. Het verhaal van
de schepping en Gods bedoeling met deze
wereld. We gaan er open naar luisteren met
elkaar en proberen ons te laten inspireren hoe
we én van Gods goede schepping mogen
genieten én er heel goed voor kunnen zorgen.
De nu-je-onderwegband zorgt voor de
begeleiding, uiteraard zijn er mooie
kinderactiviteiten én oppas. Ds. Wim is de
voorganger en na afloop kunnen we elkaar
ontmoeten onder het genot van koffie, thee en
limonade.

Op 28 mei is het Pinksteren! Eén van de grote
drie feesten van de kerk. Bij ons vaak wat
ondergewaardeerd, maar zonder Pinksteren,
zonder de Geest van God zouden wij niet weten
van Gods liefde. Wat mij betreft dus:
superbelangrijk. Trefwoord leest door in
Genesis 2. Dat vertelt hoe God de mens maakt
van stof, van aarde en dan ons de adem
inblaast. Zo leef je, als kwetsbaar mens. Het is
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een cadeau. Als Jezus de leerlingen opnieuw (!)
de Geest geeft na zijn opstanding blaast Hij ook
over hen. Dat is geen toeval, maar heeft direct
met Genesis 2 te maken. Het thema wordt “aan
de beademing....". We gaan het blij vieren,
uiteraard zijn er kinderactiviteiten, mooie
muziek — hoe die mooie muziek eruit ziet.....
dat horen we nog. Ds. Wim is de voorganger.
Uiteraard zijn de diensten live te volgen via PKN
Baalder youtube én daarop terug te zien. Live
bijwonen in de Kamp heeft toch echt meer
sfeer. Dat hoor ik regelmatig terug, maar wil je
liever thuis kijken.. ., doe het dan vooral. Als je
wel naar de Kamp komt, neem dan s.v.p. wat
mee voor de voedselkast. De diakenen zorgen
ervoor dat het erin komt te staan. Er wordt de
laatste tijd steeds meer meegenomen naar de
Kamp! Top!

Vooruitblik

De laatste Baalderdienst dit seizoen is op

25 juni. Dat wordt een feestelijke zangdienst,
samen met band en koor. In de dienst van

23 april hebben mensen hun lievelingsliederen
kunnen opgeven. Die gaan we zingen! Zet de
datum vast in je agenda!

Kring Mattheiis

Inmiddels komen we met zo'n 14 mensen bij
elkaar om samen met elkaar Matthedis te lezen.
Klinkt gek misschien, maar het is genieten met
elkaar! Wil je nog aanschuiven...., laat het
weten. In de komende maand komen we op

9 en 30 mei samen, dinsdagavonden in de
Elzenhof.

Opzetten 'Kliederkerk!!!

Wij zouden graag in de nabije toekomst een
'kliederkerk' gaan organiseren. Kliederkerk
houdt in dat we samen op een creatieve manier
aan de slag gaan met Bijbelverhalen: samen
ontdekken, samen vieren en samen eten en dat
voor alle leeftijden, van jong tot oud! Een
kliederkerk organiseren kunnen we natuurlijk
niet alleen. Wij zijn op zoek naar enkele
enthousiastelingen; jongeren, vaders of
moeders, opa's of oma's, die het leuk zouden



vinden om te helpen in de voorbereiding en/of
als helpende hand tijdens de viering van de
kliederkerk. Lijkt dit je leuk en wil je helpen dan
horen we het heel graag via een berichtje naar
Janine Mensen (0630620352) of Tineke Jurgens
(0642098453)

Thema-avond voor ouders....
“over hoe je alle ballen in de
lucht houdt”

Deze avond zou eerst in december worden
gehouden, 6 om precies te zijn. Maar ja.....,
december is zo vol en dus ging het toen niet
door. Dat heeft wel humor, omdat deze avond
precies daarover gaat: hoe hou je alle ballen in
de lucht (moet dat eigenlijk????) Je kent het
vast: je hebt een baan, evt. een partner, een stel
kinderen op basis- of middelbaar onderwijs, ook
nog een hobby en een huishouden enz. Je hebt
ook nog jezelf.... Hoe hou je al die ballen in de
lucht en welke kun je beter niet in de lucht
houden? Herkenbaar? Maak dan een plekje vrij
in je agenda op 31 mei, 20.00 uur in de
Elzenhof.

Karin van Dijk komt hier met ons over nadenken
en ze gaat er een heel interactieve avond van
maken. Het zou fijn zijn (koffie en zo....) als je je
van te voren opgeeft bij Tineke Jurgens of
Janine Mensen, die de avond organiseren als
jeugdouderlingen:
jeugdouderlingenbaalder@gmail.com

Het zou zomaar kunnen dat je na deze avond
wat ideeén hebt over hoe je het anders kunt
doen met al die ballen. Welkom dus!

Voedselkast

Alle dagen kun je wat in de voedselkast zetten
bij de wijkboerderij, als je wat kunt en wilt
missen. Of als je het nodig hebt om er wat uit te
halen, doe dat dan vooral en schaam je niet. Als
je helemaal in de knel komt dan....

Ombudsmensen en diakenen
Dan bel je een ombudsmens of diaken. Wie en
wat is dat? In onze wijk Baalder hebben we de
werkgroep “welzijn” waarin we samenwerken
met o.a. de wijkvereniging en de GKV. Vanuit die
groep zijn er goede contacten met samen doen,
de woningbouwvereniging, de gemeente én de
voedselbank. En zelf hebben we ook nog wat
middelen. We kunnen je — uiteraard
vertrouwelijk! — proberen te helpen. Bij ons is
Marc Stevens de diaken die in deze groep zit. Je
zou hem kunnen bellen: 06-10076082. Op 10 en
17 december is er geflyerd in diverse delen van
de wijk. Dat werd goed ontvangen. De eerste
hulp is al geboden. Het waren goede en
waardevolle gesprekken. Het heeft ook gezorgd
voor een inkijkje bij mensen thuis waardoor een
beeld gekregen is over de omstandigheden van
mensen.

Tot slot

Spontaan zegden 5 mensen uit de kerkenraad
toe langer door te willen gaan. We hebben ze
het NIET gevraagd. Blijkbaar vinden ze hun werk
mooi en zinvol. Dat is het ook. We hebben nog
plek en we gaan dus de wijk in om onze ploeg
compleet te krijgen. Dat is misschien een heel
mooie kans als je gevraagd wordt! Het is
gewoon gaaf, samen gemeente zijn.

Heel hartelijke groet,
ds. Wim van der Wel.
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A", Protestantse kerk
-‘ ’- wijkgemeente Baalderveld

Wijkpredikant:

Ds. Piet Langbroek
06-42216019
info@pietlangbroek.nl

Kerkelijk werker:
Ellen Kolthof
06-40136818
eikolthof@ziggo.nl

Scriba:
Evelien bakker
06-15374030

Komen ooit voeten gevleugeld
mij melden van vrede

daalt over smeulende aarde

de dauw van uw vrede

wordt ooit gehoord

uit mensenmonden dat woord:
wij zullen rusten in vrede.

Dan zal ik huilen en lachen

en drinken en slapen;

dromen van vluchten en doden
en huiv'rend ontwaken.

Maar niemand vlucht

nergens alarm in de lucht
overal vrede geschapen.

Dan zal ik zwaaien naar vreemden
zij zullen mij groeten.

Wie was mijn vijand? Ik zal hem

in vrede ontmoeten.

Dan zal ik gaan

waar nog geen wegen bestaan
vrede de weg voor mijn voeten.
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‘Komen ooit voeten gevleugeld.! Een lied van
Huub Oosterhuis
Bundel ‘Zangen van zoeken en zien' 443

Ellen Kolthof stelt zich voor

Wat was ik blij toen ik aangenomen werd in de
wijkgemeente Baalderveld. Na een poosje uit de
running te zijn geweest, mag ik weer gaan doen
wat ik het liefste doe! En dat is pastoraat. En daar
zijn allemaal mooie woorden voor: verbinding
zoeken, luisteren, nabij zijn. Voor mij is het
vooral samen te vatten in ‘het hebben van
contact van mens tot mens en van hart tot hart.
In het Licht van de Liefde!

En daarvoor is het fijn als we elkaar wat beter
leren kennen. Daarom zal ik mij kort aan jullie
voorstellen. Ik ben Ellen Kolthof, nog maar 63
jaar, getrouwd met Gerhard Borger, die nog
steeds voor mij de leukste man is die ik ooit ben
tegengekomen! Ik ben moeder van twee zonen
(35 en 36 jaar), die beide een partner hebben.
Wij zijn opa en oma van twee kleinkinderen, die
gelukkig ook in Hardenberg wonen! Verder
waren wij pleegouders. Onze pleegdochter is
inmiddels getrouwd en onze pleegzoon is
student geworden.

Wellicht hebt u me wel eens gezien in rolstoel of
scootmobiel. Dat heeft te maken met een
vergroeiing in de rug en andere complicaties.
Gelukkig was het voor het moderamen geen
reden om mij niet aan te nemen! lk doe mijn
werk dan ook met mijn hoofd en hart. Over het
algemeen ben ik een opgewekt mens, maar dat
zie je helaas niet op de pasfoto. (Wel is mijn haar
altijd een beetje een zooitje.)

In Baalderveld ga ik voor 8 uur per week in
dezelfde straten werken waar Dorine Keizer
heeft gewerkt.

En mocht het zo zijn dat u het prettig vindt dat ik
op korte termijn langs kom, schroom dan niet
om me te bellen of te mailen. B.g.g. kunt u altijd
de voicemail inspreken. Laat dan a.u.b. een
telefoonnummer achter, zodat ik u kan
terugbellen.



Op zondag 9 april, de eerste Paasdag ben ik in
de Baaldervelddienst in de Beek voorgesteld
aan de gemeente. De Paaszondag is een mooi
symbool voor een nieuw begin. Ik mocht al heel
wat mensen ontmoeten en een hand geven.
QOok ben ik een paar keer bij de sososo maaltijd
geweest en heb ik contact met de taakgroep
pastoraat en wijkpredikant Piet. Ik ben hartelijk
ontvangen in de wijk en dat inspireert mij om
aan het werk te zijn bij jullie. Ik kreeg de
schikking van Pasen mee naar huis. (zie foto op
pagina 23). ledereen dank voor dit mooie begin
van mijn werk in Baalderveld.

Tot ziens!
Goede groet van Ellen Kolthof

Mijmerwandeling

Op zondag 11 juni is er om 14 uur een wandeling
bij de Oldemeijer. Voor wie mee wil doen,
welkom. Het is wandelen met aandacht. We
starten bij de parkeerplaats van de Oldemeijer.
Zie nadere info elders in dit blad, ook voor
opgave.

Baaldervelddiensten

Op Paasmorgen 9 april was er de vrolijke
Paasviering in de Beek met gezellig paasontbijt
vooraf. ledereen dank voor de inzet.

Op zondag 16 april was er de dienst waarin Kees
Kuiper en de cantorij BV een tweetal liederen
van Huub Oosterhuis zongen. Groter dan ons
hart en Komen ooit voeten gevleugeld. Zie de
tekst van dat lied hierboven. De gehele viering
was een ode aan Huub Qosterhuis omdat wij
veel aan hem te danken hebben. Hij geeft ons
nieuwe woorden voor ons geloven hier en nu.

Baalderveldpot

Wij hebben een eigen wijkfonds waar we voor
onze wijk veel mee kunnen doen. De
Baalderveldpot wordt beheerd door Henk
Kleinjan. Wanneer je een gift wilt geven of
kosten hebt gemaakt voor onze wijkgemeente
die je kunt declareren dan kun je gegevens met

bonnetjes in de bus doen bij Henk Kleinjan
Floralaan 82. Communiceren gaat het handigst
via de mail: henkengerina@hetnet.nl

Gospelkoor Vision

Op zondag 7 mei verzorgd het Gospelkoor Vision
uit Vriezenveen o.l.v. Jan Leemhuis samen met
Piet Langbroek de Baaldervelddienst. Van harte
welkom om mee te zingen.

Pinksteren

Op zondag 28 mei is er de Pinksterviering in de
Beek. Dus we hebben 21 mei geen BV dienst.
Dan weer op4 en 18 juni en de slotdienst is op
zondag 2 juli.

Afspraak maken

Wijkpredikant Piet Langbroek is op
maandagmorgen vanaf 10 uur beschikbaar voor
gesprek in de Hoftekerk. Je kunt er zo naar toe
komen. Mocht je een ander moment willen
afspreken of bezoek aan huis wensen, dan is dat
mogelijk. Neem voor het maken van een
afspraak zelf contact met Piet op of vraag
iemand dat voor je te doen.

Nieuwsbrief

Elke week is er een nieuwsbrief Baalderveld met
info over de wijk, onze plannen en de diensten.
Op de website van onze plaatselijke kerk kunt u
de brief vinden bij de wijkberichten. Wanneer u
iets te melden hebt wat u graag op de
nieuwsbrief wilt hebben, stuur dan een mail
naar Piet of bel hem even.
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& Protestantse kerk
.‘ ’- wijkgemeente Centrum
Wijkpredikant:
Ds. A. de Lange
0523-266653
bdelange@geholi.nl

Scriba:

Jenny Welleweerd

Bruchterweg 70

06-29241309
scribapknhardenbergcentrum@gmail.com

Wijkpredikant:

Ds. P.J. H. Noordmans

W. van Oldenburgstraat 9a
0523-261507
pjhnoordmans@gmail.com

Kerkelijk werker 50%:
Martijn van Breden
martijnvanbreden@pkn-
hardenberg-heemse.nl
06-31002222

Avond voor vrijwilligers

Een kleine commissie organiseerde een avond
voor vrijwilligers. Voor iedereen die pro Deo iets
doet in onze wijk. De avond werd op 23 maart
in De Schakel gehouden. En het was een succes!
De grote zaal was vol en iedereen deed
enthousiast mee. De commissie had bedacht
dat we in groepen van ongeveer 8 personen
antwoorden moesten zoeken op vragen die
bijna allemaal wel iets met onze gemeente of
met de kerkgebouwen te maken hadden. Als je
de antwoorden goed had dan rolde er aan het
eind een bepaalde tekst uit. De kunst was
natuurlijk om die tekst goed te hebben.
ledereen was ondertussen met elkaar in
gesprek, onder het genot van koffie, thee, een
drankje en een hapje. De avond vloog voorhij
en toen was het zomaar al tegen tienen. De
tekst die uiteindelijk het resultaat moest zijn van
al ons zwoegen en nadenken staat te lezen op
het orgel van de Stephanuskerk. Velen hadden
die tekst misschien al vaak gezien, maar nu het
er op aan kwam was het nog niet zo makkelijk.
Commissie, bedankt voor de leuke avond!
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Themadienst Fotografie

Op zondag 2 april was in de Hoftekerk de
themadienst met fota's van de werkgroep
Fotografie. De foto's zijn gemaakt bij het
jaarthema. ‘Aan Tafel!” - ‘Van de maaltijd van de
Heer naar de tafel van verbinding' ledereen die
in de dienst aanwezig was heeft gezien dat de
foto's zeer divers zijn. ledere fotograaf heeft bij
het thema zo zijn of haar eigen gedachten en
invulling. Dat maakt het erg afwisselend en
mooi. En zo waren ook de gesprekken en de
avonden die we beleefden in de aanloop naar
de themadienst.

Niet alleen de themadienst, ook de expositie van
de foto's is heel aantrekkelijk. Na enkele weken
in De Schakel is de expositie inmiddels verder
gereisd naar De Opgang in Radewijk. Daar kunt
u de foto's nu bekijken, in elk geval tot ruim na
Pinksteren. In deze Kerkklank krijgt u middels
foto's een kleine impressie.

We bedanken Piet Westerveld en alle
deelnemers aan de groep voor hun inzet en
enthousiasme.




PCOB

Op 12 april was ik (ds. PJHN) uitgenodigd door
de PCOB (Prot. Christelijke Ouderenbond) hier
in Hardenberg om iets te vertellen over mijn

gemeentereizen naar Israél, Egypte en Jordanié.

De PCOB komt eens per maand bij elkaar in de
grote zaal in Oostloorn. ledereen die boven de
55 jaar is (als ik me niet vergis) is welkom als lid.
En leden zijn er — zo zag ik — nog heel wat. De
vergaderingen worden geleid door Margeet
Cuperus.

Ik trof het want deze vergadering was er gebak!

De PCOB bestaat namelijk 50 jaar. Wel een
reden voor een feestje.

Na het huishoudelijk gedeelte en wat goede
woorden nam ik de aanwezigen mee op reis
door Egypte, Jordanié en Israél — aan de hand
van foto's. Voor sommigen was dit een feestje
van herkenning.

Vacature kerkelijk werker

De AK heeft onze kerkenraad, samen met de
kerkenraad van Radewijk, toestemming
gegeven zo snel mogelijk op zoek te gaan naar
een kerkelijk werker.

Dit mag voor 1 fte, dus een volledige aanstelling.

Maar het mogen ook twee parttimers zijn.

Het gaat er om dat we, na het vertrek van ds. de
Lange op 1 juli, ondersteuning krijgen voor het
pastoraat. Het idee is dat we nu een advertentie
opstellen en dan op zoek gaan.

Dit is een eerste stap. Onderzocht wordt
momenteel, door de AK, of we op termijn ook
nog weer een predikant zouden mogen en
kunnen zoeken. Wordt vervolgd.

Zondag 7 mei - terugblik

gemeentereis Jordanié en Israél
Op zondag 7 mei hopen we weer gezond en wel
terug te zijn uit Jordanié en Israél. Eigenlijk al in
de nacht van 1 op 2 mei, maar in de kerkdienst
van 7 mei wil ik wellicht enige aandacht
schenken aan onze belevenissen. Misschien ook
een enkel plaatje er bij. Later die dag is het plan
dat de reizigers elkaar ergens nog ontmoeten
voor een gezellig samen-zijn.

Tenslotte
ledereen een mooi en zonnig voorjaar gewenst
en een hartelijke groet,

Ds. Pieter Noordmans.
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In herinnering

Henk Hamhuis

Op 17 maart 2023 overleed Henk Hambhuis. Hij
was 55 jaar oud.

Henk werd op Kerstdag 1967 geboren als oudste
zoon van Gerrit-Jan en Gees Hamhuis. Zij
zouden nog drie kinderen krijgen: Arjan, Hans
en Jenneke. Henk had, net als Hans, het
Cohen-syndroom. Hij kon zich wat meer
ontwikkelen dan zijn broertje, maar bleef
verstandelijk een kind. Een bijzonder kind, dat
zeker: Henk was een lieve, vrolijke en
zachtaardige jongen, die intens van het
boerenleven aan de Ommerweg in
Rheezerveen genoot. Van dagjes uit naar de
dierentuin of het dolfinarium kon hij ook enorm
genieten. Knuffels en boeken werden als
souvenir gekocht, en vormden een steeds
grotere verzameling.

Zijn ouders omringden hem thuis liefdevol,
maar Henk ging ook naar het kinderdagverblijf.
En later naar ‘De Holte! een
dagactiviteitencentrum, en naar de houtgroep
op ‘De Scholle’ Ook ging hij naar ‘De Roots, voor
ouderen.

—
T

Altijd genoot hij van de reuring om hem heen!
Meer dan veertig jaar ging Henk wekelijks
paardrijden. Zwemmen deed hij ook graag, en
met zijn moeder een Happy Meal na afloop eten
nog wel liever.

Het geloof was voor Henk belangrijk op zijn
eigen simpele pure manier, hij ging dan ook
met veel plezier op vrijdagavond naar de
Bijbelclub.

De laatste jaren kon Henk steeds minder tegen
drukte en kon hij steeds slechter zien. In
oktober kreeg hij een longontsteking, die hij
niet te boven kwam. Hij sliep kalm en rustig in.
In de afscheidsdienst klonken mooie liederen,
waar Henk van hield. En we hoorden in de
Zaligsprekingen van Jezus dat iedereen bij God
mag haoren —en zeker iemand als Henk!

Ds. Gijsbert Rohaan

P
“‘.



In herinnering

Henk Wiersma

Op vrijdag 24 maart 2023 is Henk Wiersma
overleden, in de leeftijd van 68 jaar. Geboren te
Bergentheim op 8 juli 1954 en in 1977 gehuwd
met Miny Wiersma-Ramaker. Zij wonen in
Baalderveld aan de Lisdodde 33, 7772 MR.

Er was een intensieve periode voor hem en zijn
gezin waarin afscheid genomen moest worden,
met verdriet en in spanning maar ook met veel
mooie momenten.

Wij leven mee met zijn vrouw Miny, hun
kinderen Frank en Leone met hun gezinnen en
de naaste familie. We wensen hen toe dat zij de
dierbare herinnering aan Henk, wie hij was en
wat hij hen en velen heeft gegeven, in liefde en
dankbaar bewaren.

Ds. Piet Langbroek

Riki Post-Horst

Op zondag 2 april jl. is op de leeftijd van 89 jaar
overleden Riki Post-Horst, geboren 3 februari
1934 en sinds 8 januari 2011 weduwe van
Roelof Post.

In juni 2020 kwam zij vanuit Haaksbergen in
Hardenberg wonen, de laatste tijd in de
Schoutenhof 42. Boven de kaart staat ‘lk laat u
niet gaan tenzij u mij zegent.

In de afscheidsdienst op zaterdag 8 april in De
Lariks namen we in het licht van die woorden
afscheid van haar.

Wij wensen haar kinderen en (achter-)
kleinkinderen troost toe en dat zij de dierbare
herinnering aan hun lieve moeder en oma in
liefde bewaren.

Het correspondentieadres is Fam. Beun, De
Vechtwachter 15, 7772WE Hardenberg.

Ds. Piet Langbroek
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Boekbespreking

Levenslessen van een Rabbijn

Awraham Soetendorp & Annemiek Leclaire
=W ~;| \} I:‘I:I!I uitgeverij Balans, € 15,00 (e-book € 9,99)

- Onlangs verscheen 'Levenslessen van een Rabbijn’ Met de Rabbijn is
Awraham Sjalom Soetendorp bedoeld die 80 jaar geleden werd
geboren. In dit boekje vertelt hij aan journalist Annemiek Leclaire over
zijn leven. Daarin speelt de oorlog een hele grote rol. Dat hij die
overleefde, heeft hij te danken aan een paar dappere mensen die hem
als baby in hun gezin opnamen: Ria en Bertus van der Kemp in Velp (48).
Ze houden hem onder de naam Bobby tot het eind van de oorlog
verborgen.

In het vervolg van zijn leven zal Awraham Soetendorp keer op keer op de
oorlog terug komen, het onmenselijke ervan benoemen, maar vooral benadrukken dat je als mens
ook voor het goede kunt kiezen. Zoals zijn pleegouders deden. Zoals Tini van de Bilt (p. 47) het
deed, die hem van Amsterdam naar Velp smokkelde, verstopt in een koffer. Zoals zelfs die Duitse
Gestapo-leider nog iets goeds in zich had: als hij met een aantal Nederlandse politieagenten een
inval doet en de familie Soetendorp ontdekt, geeft hij hun één dag de tijd om zich voor transport
klaar te maken (75v) en daarmee de kans om onder te duiken. Waarom? Wat wekte zijn
gevoeligheid? Soetendorp: ".zolang de blik van een baby die donkerte (een hart geindoctrineerd
door jodenhaat) kan doorklieven, is er niets verloren, is alles mogelijk." (76) Als hij op scholen
rondgaat om over deze dingen te praten, is het antwoord van een leerlinge: "Omdat u een teer
bloempje was, met de wortels nog in de grond. Die kun je er niet uit trekken." (143v)

Soetendorp had ook naar Exodus 2 kunnen verwijzen, waar de dochter van de Farao het niet over
haar hart kan krijgen om Mozes in het biezen mandje in de Nijl te verdrinken. Daar vind je
hetzelfde: mensen die hun hart niet laten vergiftigen door onmenselijke bevelen en ideologieén als
het antisemitisme maar geraakt kunnen worden door de blik van een ander (Levinas, 83), hun hart
laten spreken en het goede doen. Dankzij zulke mensen is er leven en hoop.

Als Soetendorp bij een gelegenheid zegt, dat hij geluk heeft gehad, krijgt hij als antwoord dat het
geen geluk was, maar dat God wilde dat hij werd gered. Daarop zegt Soetendorp: "God wilde dat
elk kind gered werd. Ik had het geluk om in de handen te vallen van mensen die dat begrepen
(89)

Het is een aangrijpend boekje geworden dat bij de lezers de gevoeligheid voor het goede wil
oproepen en versterken. Niet een boek om in één keer uit te lezen; je hebt er meer aan om één
hoofdstukje per dag of per week te lezen en er over na te denken. Dit is typisch zo'n boekje dat je
graag nog een tweede of derde keer leest.

ds. de Lange
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In herinnering

Berendina Johanna Zwijze

Zaterdag 1 april was opeens het leven van mw.
Zwijze, Molenplein 14 voorbij. Enkele weken
eerder had ze te horen gekregen dat ze ernstig
ziek was. Een zwaar lijden is haar bespaard
gebleven.

Dina Zwijze werd geboren op 4 februari 1931 in
Loozen op de boerderij (nu hotel) Zwieseborg.
Ze was de derde van vijf kinderen. Dina deed de
lagere school en de huishoudschool. In de
oorlog maakte de komst van hongerige
mensen uit het westen indruk. Ze hield van het
werk op de boerderij, één van haar taken was
het verzorgen van de kalfjes. Haar broer Eg nam
de boerderij over en Dina bleef haar werk daar
doen.

Als de boerderij verkocht wordt, midden jaren
negentig, verhuist Dina uiteindelijk naar het
Molenplein. Ze vond het erg fijn mensen te
ontvangen of te bezoeken en maakte het dan
gezellig. Ze was lid van de vrouwenverening.
Op zondag ging ze graag naar de kerk. Ze vond
het heel verdrietig dat ze in de loop van de
jaren haar drie broers en tenslotte haar zus

verloor. Moedig probeerde ze de dingen die
onveranderbaar waren te accepteren. Ook haar
eigen ouderdom hoorde daarbij. Ze gaf het
over aan God die ooit zijn liefde en trouw aan
mensen zo duidelijk had bewezen in het leven,
lijlden en sterven van de Here Jezus. Op zijn
sterfdag, goede vrijdag, werd zij begraven. We
zongen alvast een Paaslied 'U zij de glorie' en zo
gaven wij haar met warme gevoelens terug aan
haar en onze God.

We leven mee met haar familie, vrienden, buren
en bekenden en allen die Dina Zwijze zullen
missen.

ds. de Lange

Fijkje Johanna Klifman - de Jonge

Op 17 maart overleed Fijkje Klifman-de Jonge
op de leeftijd van 90 jaar. Ze woonde in
Ommen, in zorgcentrum Oldenhaghen, maar
voelde zich heel erg verbonden met
Hardenberg.
Haar man Henk Klifman overleed eerder, in
2017. Toen woonden ze samen nog aan de
Stationsstraat 2B, waar ze vele jaren lief en leed
hadden meegemaakt. Zij en haar man waren
heel nauw betrokken bij onze kerkelijke
gemeente. Altijd actief, altijd present, zeker ook
op zondag en bij de koffie na de kerkdienst.
Nog in Ommen zou ze niet snel een kerkdienst
missen, nu via YouTube. Eén van de kinderen
nam wekelijks het kerknieuws mee en dat werd
goed gelezen. Er waren veel hechte banden.
Dat is iets om erg dankbaar voor te zijn.
In Oldenhaghen was de verzorging heel goed.
Ze hield het ook een hele tijd nog prima vol
daar. Toen kwam haar 90e verjaardag in zicht.
Die verjaardag heeft ze ook nog beleefd, maar
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toen ging het ineens achteruit. Ze voelde zelf
dat haar einde hier bij ons niet ver weg was.
Welbewust nam ze afscheid van allen met wie
ze het nauwst verbonden was. Het geloof in
God was haar een grote steun en kracht. Ik
weet aan Wie ik mij toevertrouw'- zo zei ze met
de woorden van Lied 245 vers 3, een avondlied.
Dankbaar was ze voor alle zegeningen van het
leven en dat mocht ook tot uitdrukking komen
in de afscheidsdienst in de Hoftekerk op

23 maart. De kinderen en kleinkinderen
verzorgden het in memoriam, een mooi
gedicht en zang. En toen we Fijkje Klifman
uitdroegen, hoorden we het lied ‘Dank sei Dir,
Herr"

We leven mee met de kinderen, kleinkinderen,
verdere familie en vrienden.

Ds. Noordmans



In herinnering

Reinder Salomons

Jan Reinder Salomons groeide op in
Bergentheim. Hij volgde een opleiding tot
onderwijzer en kwam te werken op een lagere
school. Voor de liefde hoefde hij niet ver te
zoeken, in dezelfde straat woonde Janneke. In
1976 trouwden zij met elkaar en ze settelden in
Baalder, Hardenberg. Het gezin groeide met de
komst van twee dochters: Maartje en Nienke. In
liefdevolle zorg kwamen deze dochters niets te
kort. Dat zijn dochters goed terecht zijn
gekomen was iets waar Reinder blij mee was.
Reinder overleed op 28 februari in de leeftijd
van 70 jaar.

Een gemakkelijk leven is het niet geweest, al op
jonge leeftijd kreeg Reinder de diagnose MS.
Deze progressieve ziekte maakte zijn leven
steeds beperkter. Toch bleef hij in werk, gezin
en hobby's volhouden, zij het in aangepaste
vorm. Zo deed hij wat van hem verwacht werd.
Reinder kwam in een rolstoel terecht en ook
Janneke werd beperkt door ziekte. Ze
verhuisden naar de Anna Charlottehof in
Hardenberg, daar hebben ze nog een mooie

tijd samen kunnen leven met hulp om hen
heen. In november 2020 overleed Janneke, de
laatste jaren heeft Reinder doorgebracht in de
Schoutenhof voor de nodige zorg.

In de afscheidsdienst op maandag 6 maart
stonden wij stil bij woorden van Paulus: ‘Hij
(Jezus) is in alles goed en vriendelijk voor ons,
Hij bemoedigt ons in al onze moeilijkheden!
Zoals Reinder na zijn eigen leven toch kan
zeggen dat hij een goed leven heeft gehad, met
de kleine dingen tevreden, dan heb je die
woorden begrepen. En al dat andere:
“Accepteren, dat moet je...”

Wij wensen familie sterkte in het gemis van
Reinder.

M.J. van Breden

Gesina Hakkers - de Vries

Op 21 juni 1936 werd Gesina de Vries geboren
op de boerderij in Lutten, ze was de eerste
dochter van drie kinderen. Sina volgde de
huishoudschool en deed nog een tijd
fabriekswerk.

Toen Sina in Harm Hakkers een echtgenoot had
gevonden, bouwden zij, samen met familie en
buren, een huis voor het nieuwe gezin. Op die
plaats, niet ver van de boerderij, hebben Harm
en Sina het grootste deel van hun leven
doorgebracht. Zoals het gewoon was in die tijd,
verzorgde Sina het huishouden en zorgde
liefdevol voor de vijf dochters: Mini, Geke,
Janny, Henriétte en Herma.

Op een gegeven moment moest de vertrouwde
plek in Lutten worden ingeruild voor een
seniorenwoning aan de Wielewaalstraat te
Hardenberg. Later in 2007 verhuisden Harm en
Sina naar een appartement in Spoorstede. Een
plek waar Sina een tijd alleen moest verder
gaan want op 18 november 2013 moest zij

afscheid nemen van haar echtgenoot Harm.

De laatste tweeéneenhalf jaar werd Sina
liefdevol verzorgd in Oostloorn, ze genoot van
deze plaats en sloeg geen activiteit over. De tijd
werd scherp in de gaten gehouden, want het
koffiedrinken in de huiskamer werd niet gemist.
De afgelopen tijd begon haar lichaam op te
raken en in de leeftijd van 86 is dat niet vreemd.
Na een kortstondig ziekbed kwam Sina op
woensdag 8 maart 2023 te overlijden.

In de afscheidsdienst stonden wij stil bij die
bouwers van het huis; Psalm 127. Maar het
mooiste huis, waarvan Seniorenkoor Mesana
mocht zingen, is het nieuw Jeruzalem.

Wij leven mee met alle nabestaanden in het
verlies van Gesina Hakkers-De Vries.

M.J. van Breden
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Openkerk samenzang “Zingen in de Stephanus kerk”.

Thema: “Tussen Hemelvaart en Pinksteren”

Op D.V. zondag 21 mei om 19.00 uur is er weer een open kerk samenzang onder begeleiding van
organist Frank Kaman.

Houdt u van zingen met elkaar, kom dan ook naar deze samenzangavond.

Het is zo mooi om Samen te Zingen, het kan ook waardevol en inspirerend zijn. Soms misschien ook
ontroerend om te horen hoe mooi we samen kunnen zingen.

We gaan liederen zingen uit diverse bundels.

Een samenzang met leuke en bekende liederen in een sfeervolle kerk: daar straalt een enthousiaste
en positieve sfeer vanuit.

Openkerk samenzang nodigt u van harte uit om te komen luisteren, maar vooral om mee te komen
zingen.

De kerk is open om 18.30 uur, de samenzangavond duurt ongeveer een uur.

De toegang is gratis, na afloop is er een collecte bestemd voor de Voedselbank.

Het belooft weer een mooie en sfeervolle samenzangavond te worden.

U bent allemaal van harte welkom!

Werkgroep: Openkerk samenzang “Zingen in de Stephanuskerk’.
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In herinnering

Hennie Mensonides - Stevens

Hennie Stevens werkte als jongedame in een
kapperszaak waar ook rookartikelen werden
verkocht. Op een dag wandelde daar Jelte
Mensonides binnen, vanuit Friesland een tijdje
in Klazienaveen voor werkzaamheden aan de
burg. Er werden heel wat sigaretten gekocht en
de rest is geschiedenis. Een ontmoeting tussen
Hennie en Jelte die in 1957 uitliep in een
huwelijk. Hun leven ging samen verder in
Friesland en enkele jaren later, door een nieuwe
baan bij de gemeente, in Hardenberg. Hennie
was thuis om voor Jelte en de drie kinderen te
zorgen.

Tijdens vakanties ging de familie met de
caravan op pad, naar het buitenland maar niet
al te ver. Later, vooral in de pensioenleeftijd,
werden de reizen gevarieerder. Samen gingen
Jelte en Hennie graag op stap, maar spraken
net zo lief af met familie of vrienden en hielden
hun tradities in stand.

Na een lange tijd samen gewoond te hebben
aan het Badhuisplein kwam Hennie in 2018 er
alleen voor te staan toen Jelte overleed. Jelte

zei de kinderen dat zijn vrouw maar naar
Oostloorn moest gaan maar toch bleef Hennie
moedig op eigen benen staan en probeerde er
wat van te maken. In 2021 werd Hennie ziek
maar werd weer genezen. Ze mocht nog even
reservetijd hebben maar werd toch weer ziek.
Na een tijd verzorgd te zijn in De Schutse te
Coevorden mocht Hennie Mensonides-Stevens
in de leeftijd van 88 jaar dit leven loslaten op
donderdag 16 maart 2023. Hennie mocht
thuiskomen in de hemel, waar ze bij haar naam
genoemd wordt door onze hemelse Vader.

Wij denken aan familie en anderen die Hennie
zullen missen.

M.J. van Breden

Ab Holtvluwer

Na een goed huwelijk van maar liefst 60 jaar,
mocht Ab Holtvluwer dit leven loslaten in de
leeftijd van 85 jaar.

In dat leven had zijn carriére een belangrijke
plaats, hij was trots op zijn functies als
zuivelcontroleur en later in de logistiek van
zuivelbedrijf Coberco.

Geboren in een boerengezin in Bruchterveld
kwam Ab al op jonge leeftijd aan het werk bij
de zuivelfabrikant. Met een pauze voor de
dienstplicht heeft hij zich steeds verder bij deze
werkgever opgewerkt.

Abisin 1962 getrouwd met Miny, het gezin ging
wonen in Hardenberg. Het was een goede man
voor Miny en een vader die altijd klaarstond
voor zijn drie kinderen. Hij was van alle markten
thuis want hij wilde graag zelf uitvinden hoe
een klus geklaard moest worden.

Toen Ab met pensioen kon gaan kwam er tijd
voor andere dingen: de volkstuin of eropuit met
de fietsen achterop de auto. Mooie reizen naar
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o.a. Portugal, Amerika en Curacao. Ze hebben
genoten en veel gezien van de wereld.

De afgelopen jaren werd het leven van Ab
beperkt door ziekte. Het was niet altijd
gemakkelijk om daar mee om te gaan. Miny
heeft trouw haar man verzorgd en geholpen.
Het laatste stukje ging het thuis niet meer en
verhuisde Ab naar Clara Feyoena Heem. Daar
overleed Ab Holtvluwer op donderdag

16 maart 2023.

De pelgrims gaan voort van kracht tot kracht tot
ze op hun bestemming aankomen, lazen wij bij
het afscheid uit Psalm 84. Op die manier heeft
Ab ook alles uit zijn leven gehaald en mocht hij
thuiskomen bij zijn hemelse Vader.

Wij wensen de familie Gods nabijheid toe nu zij
verder leven zonder Ab in hun midden.

M.J. van Breden



In herinnering

Lubbigje van Loo - Kortman

In de buurtschap Junne werd 92 jaar geleden
Lubbigje Kortman geboren.

In, wat wij tegenwoordig noemen, een
samengesteld gezin van 2 zonen en 7 dochters,
groeide ze op. Na haar schooltijd ging Lubbigje
aan de slag in huishoudelijk werk. Ze werkte
totdat ze met Lambert van Loo ging trouwen
op 24 augustus 1956.

Toen vertrok Lubbigje naar het boerenbedrijf
van de familie van Loo in Loozen. Het gezin
groeide daar verder met twee dochters: Hennie
en Gerda.

In de jaren ‘80 werd het boerenbedrijf
stopgezet. De keuze kwam om uit te breiden of
te verkopen maar aangezien er geen opvolging
was, kozen Lambert en Lubbigje voor het
laatste en vertrokken naar een bungalow in
Gramsbergen. Een plek waar ze niet lang van
hebben genoten: in 1992 overleed Lambert op
64 jarige leeftijd. Zelf nog maar 61 jaar oud,
koos Lubbigje ervoor om naar Hardenberg aan
de Spinde te verhuizen. Daar heeft ze 20 jaar
met plezier gewoond. Ze maakte vrienden in de

buurt, waaronder goede vriendin Riek. Er
werden busreizen gemaakt, maar ook net zo
goed genoten van een kopje koffie in het
centrum van Hardenberg.

De afgelopen 10 jaar heeft Lubbigje in
Oostloorn gewoond. Door de ziekte van
Parkinson werd haar leven steeds beperkter en
ook mentaal werd ze minder. “Het vlammetje
ging langzaam uit” zei haar dochter over de tijd
dat ze op bed kwam te liggen. In de leeftijd van
92 jaar mocht Lubbigje op 3 april 2023 dit leven
loslaten.

Wij wensen de familie Gods vrede toe.

M.J. van Breden

Herman Hijink

Terwijl Herman naar een foto van zijn Stini kijkt
zei hij: “lk mag wel even emotioneel zijn hé"
Januari 2022 moest Herman afscheid nemen
van zijn echtgenote na een huwelijk van 58 jaar.
Nu, anderhalf jaar later afscheid nemen van
Herman, kwam onverwacht. Want Herman
pakte het leven zo mooi weer op. Na een
intensieve tijd van zorg voor Stini pakte hij zijn
hobby’s weer op. Hij had het goed met vriendin
Janny. We hadden hem nog wel wat mooie
jaren gegund, vertelden de kinderen.

Herman kon ontzettend van de natuur genieten.

Hij kon je van alles vertellen over de flora en
kende alle vogeltjes bij naam. Het kwam in
uiting in de zorg voor de boerderij in
Schuinesloot en in het werk voor IVN.

Contact maken met mensen deed Herman
gemakkelijk, hij was altijd geinteresseerd en
ieder herkent hem als ontzettend vriendelijk.
Op maandag 27 maart werd Herman ziek, toen
dit ernstig bleek, had hij hier vrede mee. “Het is

goed zo, ik heb een
mooi leven gehad.”
Er was ruimte om
afscheid te nemen,
dat zien de kinderen
als een geluk. Even
leek er verbetering
te komen maar toch
kwam zijn leven op N
maandag 3 april N .
2023 aan een einde. L | L
Herman Hijink mocht 87 jaar oud worden.
‘Je kunt huilen, je ogen sluiten en je leeg voelen.
Of, je doet zoals Herman het graag gezien
had... Glimlach, open je ogen, heb lief en leef!
ledereen die Herman lief is geweest wensen wij
Gods liefde en vrede toe.

M.J. van Breden
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In de vorige Kerkklank kon u lezen over een
nieuw beleidsplan. Het is nodig en wenselijk om
breed na te denken en in gesprek te zijn over
hoe onze kerkelijke gemeenschap zich
ontwikkelt. Hoe blijf je vormgeven aan die
gemeenschap die leeft vanuit een wezenlijke
constante inspiratiebron in een snel
veranderende omgeving?

Een avond intensief nadenken — en dat op een
speelse, ontspannen manier! — onder
begeleiding van Evelien Vrolijk van de PKN
leerde ons dat het enquéte-instrument van
Nieuw Kerkelijk Peil onvoldoende op onze
gemeente en onze vragen is toegesneden. Dan
is het beter om geen geld, tijd en aandacht te
besteden aan iets dat niet voldoende passend
richting zal bieden.

Met de zoektocht naar de ontwikkeling van een
nieuw beleidsplan gaan we wel verder en
daarvan zal ongetwijfeld de komende tijd weer
verslag gedaan worden.

Intussen is er een aantal wat meer praktische
zaken die aandacht nodig hebben:

« Er is een gemeenteavond op dinsdag 13 juni
om 19.30 uur in De Schakel

« De werkgroep Witte of Lambertuskerk werkt
gestaag door aan plannen voor het gebouw.
Afstemming met en duidelijkheid krijgen van

Monumentenzorg over wat wel en niet kan lijkt
meer tijd te kosten dan gehoopt en verwacht.
Eén van de aspecten die een rol spelen is de
verbinding tussen kerk en de Aerninckhoff.
Gesprekken worden nog steeds gevoerd, ook
met de gemeente Hardenberg. Het is nu nog te
vroeg om vooruit te lopen op de uitkomst van
dit proces.

« Er wordt aan een plan gewerkt voor de
toekomst van de Hessenwegkerk. Met andere
woorden: er wordt een verkoopprocedure
voorbereid.

Dit jaar zal een aantal stappen gezet worden in
die richting. De voornoemde gemeenteavond is
een belangrijk moment in dat stappenplan.
Continuiteit in een vierplek in Heemse is daarbij
een belangrijk aandachtspunt. Met de
aanpassingen aan de Witte of Lambertuskerk in
het vooruitzicht en met een verkoopprocedure
voor de Hessenwegkerk in het verschiet
betekent dat het belangrijk is om de komende
jaren bij alle veranderingen de wekelijkse
diensten en ontmoetingsmomenten goed te
waarborgen.

Jan te Bokkel,
Scriba AK PG Hardenberg Heemse.



Bijbel brengt arme boeren in

actie in Zuid-Afrika

Met Pinksteren vieren we het feest waarin God
ons Zijn Geest gaf. Hoe mooi en belangrijk is het
om begeesterd te raken. Gods Geest kan ons
helpen bergen te verzetten. Gods Geest geeft
ons hoop. Pinksteren is een feest van hoop.
Veel inwoners in de Zuid-Afrikaanse provincie
KwaZulu-Natal leven al generaties lang in
armoede. Ze geloven niet dat het ooit beter zal
worden. Met een ambitieus bijbel- en
landbouwprogramma lukt het een
Zuid-Afrikaanse organisatie om dit te
doorbreken: ze brengen families samen in actie
en geven hen hoop.

De inwoners lezen eerst samen Bijbelverhalen,

die hen inspireren om niet bij de pakken neer te
zitten maar in actie te komen. Daarna leren ze
hoe je compost maakt voor een vruchtbare
bodem, moestuinen aanlegt en water beter
vasthoudt. En hoe je samen een spaargroep
vormt en een bedrijf opzet. Het programma is
succesvol: door betere landbouwmethoden
verhogen de boeren hun voedselopbrengst en
is er meer geld voor investeringen, onderwijs en
gezondheidszorg

Vader Shabangu begon na de training een
moestuin en verkoopt nu ook schoorstenen. Die

gebruiken mensen als afvoer van hun oven.
Zoon Mngobi (8) vindt het zo leuk dat hij zijn
vader nu helpt met groenten planten en
besproeien en schoorstenen in elkaar zetten.
Wat kan Kerk in Actie met onze bijdrage doen?
Dit:

« 20 euro: 5 gezinnen volgen samen een
workshop

» 25 euro: 1 persoon leert moestuin aanleggen
- 35 euro: 1 jongere leert klein bedrijf opzetten
« 150 euro: 1 persoon volgt 5-daagse training.
Geef in de collecte of maak uw gift over via
Scipio of naar bankrekeningnummer

NL 21 RABO 03249.63.645 t.n.v. Diaconie Prot.
Gem. Hardenberg-Heemse, o.v.v.
Pinkstercollecte 2023. Helpt u mee om deze
collecte tot een succes te maken? Hartelijk
dank!

Namens de ZWQ,
Mini Prins.
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Dinsdagmorgen 28 maart om 9.00 uur zijn we gestart met een paar enthousiaste bloemschikkers. In
groepjes van 6 hebben we 4 dagen gewerkt in de Esch. Vrijdagmorgen stond de hal van de Esch
stampvol met paasstukken/decoratie, wel 100 exemplaren! Om 15.00 uur was alles uitverkocht, we
hadden met gemak 25 stukken extra kunnen verkopen. Sorry voor de mensen die we teleurgesteld
hebben, eieren waren er voldoende.

Vrijdagmiddag om 16.00 uur hebben we het geld geteld en we kwamen uit op € 1336.-- !

Het Hospice zal hier vast heel blij mee zijn. Allemaal bedankt voor jullie inzet, we hopen volgend
jaar weer op een eiermarkt.




Mijmerwandeling

Thema: luisteren naar de natuur

Zondag 11 juni, start 14.00 uur

Parkeerterrein bij Oldemeijerplas t.o. eilandje

Wandelen met aandacht.

e We gaan als groep op weg!

e Onderweg krijg je inspirerende vragen, teksten en muziek aangereikt.

o Met deze vragen kun je je spiegelen aan de natuur en bezinnen vanuit
christelijke bronnen.

e Eris ruimte om in kleine groepjes ervaringen te delen.

e Na de wandeling onder het genot van koffie/thee kunnen we ervaringen delen.

e Hartelijk welkom om met ons mee te lopen!

Aanmelden bij:

Wilma Dijkhuis wilmadijkhuis@gmail.com 06.15133379
Esther Stad estad@ziggo.nl 06.14665160
Annie Katsma anniekatsma@gmail.com 06.57943040
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Kerkdiensten

datum tijd kerk predikant opmerkingen wijk
{zondag 7 mei 2023 |
7-mei 09:30 Matrix ds. K. Klaassen, Harderwijk Marslanden
7-mei 10:00 Hessenwegkerk ds. G.Holverda Heemse
7-mei 10:00 De Opgang dr. G. den Hartogh Radewijk
7-mei 10:00 Hoftekerk ds. Pieter Noordmans Centrum
7-mei 10:00 de Beek ds. Piet Langbroek Baalderveld
|zondag 14 mei 2023 |
14-mei 09:30 Matrix ds. D. ten Voorde, Nunspeet Marslanden
14-mei 10:00 de Kamp ds. Wim van der Wel Baalder
14-mei 10:00 Hessenwegkerk ds. G.Holverda Heemse
14-mei 10:00 De Opgang dhr. W. Kelder, Hoogeveen Radewijk
14-mei 10:00 Hoftekerk ds. Bert de Lange Centrum
14-mei 11:00 Oostioorn Martijn van Breden PGHH
|donderda§ 18 mei 2023 Hemelvaartsdag ]
18-mei 10:00 De Opgang ds. Wim van der Wel
|zondag 21 mei 2023 |
21-mei 09:30 Matrix ds. Piet Langbroek dopen Marslanden
21-mei 10:00 Hessenwegkerk ds. Geralda Rohaan HA Heemse
21-mei 10:00 De Opgang dr. G. den Hartogh Radewijk
21-mei 10:00 Hoftekerk ds. Pieter Noordmans Centrum
28-mei 09:30 Matrix ds. F. Schipper Marslanden
28-mei 10:00 de Kamp ds. Wim van der Wel Baalder
28-mei 10:00 de Beek ds. Piet Langbroek Baalderveld
28-mei 10:00 De Opgang ds. Pieter Noordmans Radewijk
28-mei 10:00 Hoftekerk ds. Bert de Lange Centrum
28-mei 10:00 Hessenwegkerk ds. Gijsbert Rohaan Heemse

28-mei 11:00 Oostloorn dhr. J. Timmer PGHH

4-jun 09:30 Matrix ds. R. den Hertog, Zwolle Marslanden

4-jun 10:00 De Opgang dhr. W. Kelder, Hoogeveen Radewijk
4-jun 10:00 Hessenwegkerk ds. Geralda Rohaan Heemse
4-jun 10:00 Hoftekerk Martijn van Breden Centrum
4-jun 10:00 de Beek ds. Piet Langbroek Baalderveld
4-jun 11:00 Oostioorn ds. Pieter Noordmans PGHH
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Bijbelrooster mei

nSg

Nederlands-Viaams
Bijbelgenootschap

Zondag 7 mei Nehemia 12:27-43 Grote feestvreugde
Maandag 8 mei Nehemia 12:44-13:3 Orde op zaken

Dinsdag 9 mei Nehemia 13:4-14 Nehemia treedt op
Woensdag 10 mei Nehemia 13:15-22 Bescherm de sabbat
Donderdag 11 mei Nehemia 13:23-31 Buitenlandse vrouwen
Vrijdag 12 mei Psalm 26 Zonder dwalen

Zaterdag 13 mei Jakobus 1:1-18 Volmaakt en volkomen
Zondag 14 mei Jakobus 1:19-27 Kom in actie

Maandag 15 mei Jakobus 2:1-13 Barmhartigheid wint
Dinsdag 16 mei Jakobus 2:14-26 Daden doen ertoe
Woensdag 17 mei Psalm 68:1-19 God geeft eenzamen een thuis
Donderdag 18 mei Psalm 68:20-36 Tot boven de wolken

Vrijdag 19 mei Jakobus 3:1-12 Tem je tong

Zaterdag 20 mei Jakobus 3:13-18 Wijsheid van boven

Zondag 21 mei Psalm 39 Zie mijn verdriet

Maandag 22 mei Jakobus 4:1-10 Nader tot God

Dinsdag 23 mei Jakobus 4:11-17 Als de Heer het wil
Woensdag 24 mei Jakobus 5:1-6 Rampspoed voor rijken
Donderdag 25 mei Jakobus 5:7-12 Geduldig lijden

Vrijdag 26 mei Jakobus 5:13-20 Krachtig gebed

Zaterdag 27 mei Psalm 119:1-8 De rechte weg gaan

Zondag 28 mei Psalm 119:9-16 Echte vreugde

Maandag 29 mei Spreuken 23:1-11 Vergeet niet wie je voor je hebt
Dinsdag 30 mei Spreuken 23:12-21 Een open oor en geest
Woensdag 31 mei Spreuken 23:22-35 Waarheid, inzicht en wijsheid
Donderdag 1juni Spreuken 24:1-12 De kracht van een wijze
Vrijdag 2juni Spreuken 24:13-22 Sta telkens weer op
Zaterdag 3juni Spreuken 24:23-34 Doe eerst je werk

Zondag 4 juni Psalm 119:17-24 Verlangen naar de wet
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De foto's met het thema "Aan tafel” blijven nog een aantal weken in de Schakel hangen. Daarna
verhuizen ze binnen de PKN Hardenberg-Heemse. Maak hier gebruik van om ze te gaan
bezichtigen: het is de moeite waard!

Het seizoen van Zin In is op 18 april jl afgesloten met de Dialoog Huisartsen over het begeleiden
van mensen in hun laatste levensfase. Het ging over een breed scala van vragen dat aan de orde

kwam, zoals: wat is terminaal? wat houdt niet reanimeren in? enz.
In september/oktober hopen wij u weer te informeren over ons nieuwe aanbod.

v UV’
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[ giften

Ontvangen via:
Bult (H)
Martens (BL)
Eggengoor (C)
Nijeboer (RW)

Heuver (H)
Kleefman C

van Beest C
Feddes (H)
Kremer C
Hakkers C
anoniem
Mulder C
Kampman C
Prins C

Blok (RW)

Valk (RW)
Nijeboer (RW)
Wesselink (RW)
Schrotenboer (RW)
Ramaker (RW)
Muis (RW)
Waterink (RW)
Veldsink (RW)
Pot (H)

Snel (H)
Oldehinkel C
Anoniem

Pullen (H)

de Lange C

ds. de Lange C
van der Laan C
Maring &
Vasse C

Vasse C
Kappers (H)
Kappers (H)
Kappers (H)
Bult (H)
Kremer C
Kampherbeek C
Deuten C
Kampman C

ber en d ber 2022

Bestemming
Bloemenfonds
Wijkfonds
Vrije gifte
Wijkfonds
Vrije besteding
Kerstattentie
Kerstattentie
Vrije besteding
Wijkfonds
Bloemenfonds
wijkfonds Heemse
collectgeld
kerk

kerk
wijkfonds
wijkfonds
wijkfonds
wijkfonds
wijkfonds
wijkfonds
wijkfonds
wijkfonds
wijkfonds
Kerk

Kerk

Kerk

Kerk

Kerk
hongersnood
diaconie

kerk
algemene middelen
bloemen

kerk

diaconie
bloemenfonds
kerk
wijkfonds
wijkfonds
Kerk

2 Wl

energ

bloemenfonds

10,00
20,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
25,00
20,00
10,00
25,00
20,00

6,00
10,00
20,00
15,00
10,00
20,00
20,00
20,00
20,00
10,00
20,00
10,00
10,00
50,00
25,00
50,00
20,00
10,00
10,00
20,00

5,00
40,00
20,00
10,00
10,00
50,00

5,00

I"\f'!l"\hhﬂﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬂﬂﬁﬂﬂﬂﬂﬁﬁﬂﬁﬁﬂﬁﬂhﬂﬂﬁﬂﬂﬁhﬂﬁﬁﬂﬂﬂg

€ _726,00

Ontvangen giften t/m 17 april 2023

Ontvangen via: Bestemming

Jo Kampman Kerk (Centrum)

W. Bult Gelling Wijkfonds Heemse
anoniem Voor het Hospice
anoniem Wijkfonds Marslanden
Nijeboer Wijkfonds Radewijk
anoniem Collecten Kerk

W. Bult Gelling Wijkfonds Heemse
Wijkteam Heemserveen/Haardijk Wijkfonds Heemse

Wout Baalderveldpot

Wout Baalderveldpot

Magda Ormel Vrije gift

Aart Mulder Vrije bestemming (Centrum)
Berti Smit Bloemenfonds Heemse
anoniem Verjaardagsfonds Centrum
anoniem Verjaardagsfonds Centrum
Als kerkelijke g zijn we dankbaar voor de or gen giften.

Hiermee kunnen we invulling geven aan ons gemeentezijn zowel op
wijkniveau als ook voor onze verre naaste.

i

10,00
10,00
2,50
9,00
20,00
100,00
15,00
50,00

L T I T T T T T T R T O T T T




Collecten

Helaas werd deze maand geen opgave ontvangen van de collecte opbrengsten. In het volgende
nummer van Kerkklank hopen we u weer te kunnen voorzien van alle informatie.

De Redactie.
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MM\ contactgegevens
WYV 2 colofon

Kerkelijk Bureau

Adres: de Schakel, Lage Doelen 5, Hardenberg.

U kunt hier terecht voor het kopen van collectemunten,
inleveren van declaraties of giften en overige vragen op
maandagochtend van 10 — 12 uur en elke 1e woensdag
van de maand van 19 - 20 uur. Op deze tijden zijn we ook
telefonisch bereikbaar op 06-82693739.

Email: kerkelijkbureau@pkn-hardenberg-heemse.nl

Rekeningnummer:

NL56 RABO 0373721617 voor vaste vrijwillige bijdragen,
giften en abonnementen Kerkklank

Colofon:

Inleveren kopij voor de “Kerkklank” van juni 2023 uiterlijk
maandag 15 mei 2023. Kopij bij voorkeur inleveren per
e-mail. Het adres is:
kerkklankhardenbergheemse@gmail.com

De redactie bestaat uit:

Hoofdredacteur:

Ds. Bert de Lange

Opmaakredacteur:

vacature

Redactieleden:

Ineke Reiling-Muller, Rheezerveenseweg 37, tel. 638202
Rezina Ramaker-Brinks, Radewijkerweg 43, tel. 216237
Albert Veldhuizen, Havenweg 56, tel. 06-24835615

Inez Pot-Zemmelink.

Nog geen abonnement op Kerkklank? Stuur
een email naar het Kerkelijk Bureau voor een
papieren versie (€ 15,00) en/of een digitale
versie (gratis).

Kerkklank is het kerkblad van de PGHH. Men kan zich
abonneren op een gedrukt exemplaar via het kerkelijk
bureau (kerkelijkbureau@pkn-hardenberg-heemse.nl).
Daarnaast is Kerkklank te downloaden via de scipio app en
de website www.pknhardenbergheemse.nl Kerkklank is
dus een openbaar medium. Het is goed dat u daar
rekening mee houdt als u iets ter publicatie aanbiedt.
Vermeld niet meer gegevens dan u wenselijk vindt, bv
alleen naam en functie.

De Opgang Radewijk
Radewijkerweg 31

7791 RJ Radewijk
0523-216490

vrijw.koster: Mevr. J. Hutten
0523-263488
hutten@kpnmail.nl
Hoftekerk/ De Schakel
Lage Doelen 3

7772 BL Hardenberg
0523-261554

koster: Dhr. H. Klinge
06-25007675
hilkoklinge@hotmail.com
Stephanuskerk
Voorstraat 36

7772 AD Hardenberg
0523-265240

koster: Mevr. J. Meijer-
Schulenburg
0523-266687 of 06-57050404
jannekemeijer@xs4all.nl
Witte of Lambertuskerk/
De Aerninckhoff
Scholtensdijk 24

7771 CV Hardenberg
0523-266744

koster: Dhr. J. Meerveld
0523-262216
jtmeerveld@hotmail.com
Hessenwegkerk/ De Esch
Hessenweg 47

7771 RD Hardenberg
0523-262216

koster: Dhr. J. Meerveld
0523-262216
jtmeerveld@hotmail.com
Clara Feyoena Heem
Rheezerweg 73

7771 TD Hardenberg
0523-277000

koster: Dhr. G.J. Timmer
0523-267733
timhand@hetnet.nl

De Kamp

Dr. Albert Schweitzerlaan 1
7772 EC Hardenberg
0523-262597

beheerder: Rick van Duren
06-20621620

De Beek

Hondsdraf 38

7772 LX Hardenberg

De Matrix

Erve Odinck 5-77

7773 DE Hardenberg






